
ZONDAGSbrief 
 

11 mei 2025 'Kijk eens om je heen' 
kleur groen Interactieve viering 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

voorbereid door: Arjan, Ciska, Daniëlle, Krijn, Linda, Wendy  

welkom: Annelies Jellema 
muzikale begeleiding: Delta Voices 
kindernevendienst: Jody, Paulien 

diaken: Ria de Rijke, namens de kerkenraad 

techniek: Maurice van Bellen 

gastgever: Geertje Visser en Corrie van Veenen 
met dank aan de andere medewerkers buiten beeld! 
 

we oefenen 

- LIED 885 ’GROOT IS UW TROUW, O HEER’ 

ORDE VAN DIENST 

de ambtsdragers komen binnen, we gaan staan bij het voorspel 

- LIED 839: 1,2,3 ’IK DANSTE DIE MORGEN’ 
we gaan zitten 
 

- WELKOM 
 

- VERHAAL 
 

- LIED 8b: 1,2,3,5 ’ZIE DE ZON, ZIE DE MAAN’ 
 

- GEBED OP DE DREMPEL 
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- LIED  ’ALS IK NAAR DE BERGEN KIJK’ 
 tekst Anneke van Dijk-Quist, muziek Arnold Dekker, Stiching Sela Music 

1  
2       Als ik naar de ber-gen kijk,                 de diep-te van  het  dal,                 dan 

1  
2       voel ik mij een kwets - baar mens.         Wie  vangt  mij   als     ik     val?  
 

ref  

 

 

 
 

3 Wie wijst mij de weg omhoog als mij het zicht ontbreekt? 
 Wie ziet mij als ik zoekend ben naar wat mij richting geeft? 
 

4 Wie gaat met mij door het dal, het donkerst van de nacht? 
 Wie hoort mij als ik roep om hulp? Wie geeft mij nieuwe kracht? 

 

- VERVOLG VERHAAL 
 

- KINDERMOMENT 
 de kinderen verlaten de kerkzaal in het licht van de Paaskaars  

 

- EVANGELIELEZING GENESIS 1: 27-30 

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij 
hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Hij zegende hen en zei 
tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar 
onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel 
en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ Ook zei God: ‘Hierbij geef Ik 
jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie 
voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel 
en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef Ik alle groene 
planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 
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- LIED  ’KIJK OM JE HEEN’  
 tekst Sytze de Vries, muziek John Rutter 

 

 

 

 
refrein: 

  

  

  

   
 

2 Kijk naar wat bloeit, kijk eens naar al die vruchten, 
 kijk naar de regen, zie de zonneschijn. 
 Kijk naar zee, zie de rivieren stromen 
 en zie hoe fraai de wijde velden zijn. + refrein  
 

3 Kijk naar de sneeuw, en zie hoe alles groen wordt, 
 of hoe een rijke oogst wordt ingehaald. 
 Ieder seizoen geeft ons zijn eigen kleuren, 
 want onze tijden zijn door God bepaald. + refrein 
 

4 Heel dit geschenk laat ons van harte leven, 
 spreekt ons van God en zegt zijn liefde uit. 
 Wie laten wij in al die schatten delen? 
 Hij strekt in ons zijn handen naar hen uit. + refrein 
 

- OVERDENKING 
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- INTERACTIEVE UITWERKING  
 

- LIED 880 ’HET LEVEN OP AARDE IS VREUGDE EN RIJKDOM’  
tijdens dit lied komen de kinderen weer in de kerkzaal 
 

U krijgt de mogelijkheid om uw dankbaarheden (D) en voorbeden (B) op te schrijven. 
Wilt u deze voor laten lezen tijdens de gebeden, dan halen wij ze tijdens de collecte bij 
u op. Wij zullen een aantal voorlezen, danwel gebundeld uitspreken. 
 

- AANKONDIGING BLOEMENGROET EN COLLECTES 
1: Kerk is dienstbaar aan de samenleving, Bangladesh 

De kerk in Bangladesh is een kerk in de minderheid, want in dit islamitische land is 
minder dan een half procent van de mensen christen. Toch wil de kerk heel 
nadrukkelijk relevant zijn voor de samenleving. Daarom leidt de kerk predikanten op 
om in deze minderheidscontext te werken en zet ze diaconale activiteiten op, zoals 
inkomens-genererende projecten. 
De kerk leidt predikanten en kerkelijk werkers op om in de context van een kerk in 
de minderheid goed hun werk te kunnen doen.  
Ook zet de kerk diaconale activiteiten op, met name voor kwetsbare groepen. 

2: Jong Protestants 
 

U kunt uw bijdrage in de collectezak doen, deze collectes steunen via de App  
of uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie: 
NL82 RABO 0376 4424 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alkmaar 
o.v.v. 'Collecte Bangladesh' en/of 'Collecte Jong Protestants’. 

 

- GEBEDEN 
dankgebed, voorbeden, stil gebed en  

- gezongen ’Onze Vader’  
 uit Geroepen om te zingen, nr 175, op de melodie van “I am sailing” 

1  Onze Vader, onze Vader, ging Jouw Naam maar in het rond 
als een lopend vuur van liefde, morgenlicht en warmtebron. 
 

2 Werd Jouw Rijk van recht en vrede door de mensen maar aanvaard, 
dan werd zelfs de wreedste natie tot een hemel hier op aard. 
 

3 Laat niet af van deze wereld; geef het brood van alledag, 
dat wij delen met elkander zonder baat of winstbejag. 
 

4 Wees genadig en vergevend, zoals wij dat willen zijn. 
 Maar vernietig al wat kwaad is. Onze Vader, maak ons vrij. 
 

5 Want door wie bestaat de aarde en de hoop op haar behoud? 
 Door wie anders, onze Vader, door wie anders dan door Jou. 
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we gaan staan 
tijdens het slotlied komen de kinderen uit de crèche in de kerkzaal 

- SLOTLIED 885 ’GROOT IS UW TROUW, O HEER’ 
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
 Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
 die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 

refrein:  Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
  iedere morgen aan mij weer betoond. 
  Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
  Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
 kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. + refrein 
 

3 Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar. 
 Zon, maan en sterren in hemelse baan 
 tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid, 
 Uw grote trouw die zal blijven bestaan. + refrein 
 

- EEN IERSE ZEGEN  
 

 tijdens het verlaten van de kerk zingen we 

- LIED 337 ’LEVEND WATER, VERFRISSEND VRIJ’ 
 
 

 

U bent welkom bij het koffiedrinken na de kerkdienst. 
 

 
De volgende interactieve viering is op 12 oktober in de Immanuelkerk 
 

 
Als dank voor uw aanwezigheid in deze dienst en met de opdracht om goed 
voor de aarde te zorgen krijgt u na afloop een verrassing mee. 
 
 
 

Kopij voor de zondagsbrief ontvangen we graag in een zo vroeg mogelijk stadium.  
Vóór dinsdagavond moeten de standaardgegevens binnen zijn via de mail aan 
zbriefvk@gmail.com. Spoedberichten kunnen nog tot woensdag 17:00uur worden 
doorgegeven, plaatsing kan dan echter niet meer worden gegarandeerd. 
De redactie behoudt zich het recht voor om mededelingen waarvoor de zondagsbrief niet 
primair is bedoeld, niet te plaatsen zonder opgaaf van redenen. 
 
 

mailto:zbriefvk@gmail.com
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Agenda:  zie ook de kerkapp en de website van de pga 
dinsdag 13 mei wijkkerkenraad Zuid Vrijheidskerk 19:30uur 
woensdag 14 mei gebedsproeverij De Blije Mare 15:00uur 
idem: gebedsproeverij Vrijheidskerk 19:30uur 
zondag 18 mei viering, ds. Joke Zuidema Vrijheidskerk 10:00uur 
idem: viering, ds. Cor Baljeu Immanuelkerk 10:00uur 
idem: Heilige Momenten: wereld meditatie uur Achter de Vest 1 15:30uur 
idem: Taizéviering Open Hof 19:00uur 
 

Mededelingen: 
Taizé-viering in de Open Hof 
Op zondagavond 18 mei a.s. is er een Taizé-viering in de Open Hof, Honkpad 2 in 
Alkmaar. Het thema van de viering is: U weet de weg. 
Een Taizé-viering is een dienst met verstilling, inkeer en zingend bidden met 
liederen uit Taizé. De Taizéliederen zijn in feite gezongen gebeden met korte 
teksten, die een aantal keren herhaald worden. 
De zang wordt muzikaal ondersteund door verschillende instrumenten en door een 
koor onder leiding van Arie Kwantes. 

U bent van harte welkom vanaf 18.45 uur. De viering start om 19.00 uur en eindigt 
om 20.00 uur. Na afloop is er koffie en thee. 
Wilt u meer informatie? Stuurt u dan een mail naar taizeinalkmaar@gmail.com of 
ga naar www.deopenhof-alkmaar.nl 
 

Expositie Heilige Momenten 
Van 25 april t/m 25 mei: expositie Heilige Momenten, op woensdag t/m zondag van 
11-17 uur. Aanmelden is niet nodig en bezoek is gratis.  
Locatie: Achter de Vest 1 (voormalige UWV-kantoor aan de Paardenmarkt). 
Extra programma onderdeel:  
18 mei 2025: 15:30-16:30 uur Wereld Meditatie Uur 
Voor meer info zie: https://www.inalkmaar.nl/heilige-momenten 
 

Jaarrekeningen 2024 
De jaarrekeningen 2024 van het College van Diakenen en van het College van 
Kerkrentmeesters zijn klaar. Deze zijn vanaf 28 april digitaal te verkrijgen via 
kerkelijk.bureau@pg-alkmaar.nl of af te halen op het kerkelijk bureau. 
Op de zondagen 27 april en 4 en 11 mei liggen enkele exemplaren van de 
jaarrekeningen in de kerken ter inzage. 
Mocht u vragen over de jaarrekeningen hebben dan kunt u deze stellen aan Ale-Jan 
Algra, penningmeester van het College van Diakenen (alejanalgra@gmail.com) en 
aan Peter Tuinman, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters 

(xxxx@gmail.com). 
 

Film in Pius X, 21 mei: Jane Eyre 
Als wees en na een onprettig verblijf op een internaat, wordt Jane gouvernante bij 
haar baas die haar afstandelijk en cynisch behandeld. Na dramatische 

gebeurtenissen wordt het geheim van Thornfield Hall ontrafeld. Het verfilmde boek 
is geschreven door de wereldberoemde schrijfster Charlotte Brontë . (1847) 
Koffie/thee 13.30 uur, aanvang film 14.00 uur, duur film 1.45 uur, entree € 4,00 
Locatie: Pius X, Hobbemalaan 15 (naast Hospice)  

 

http://www.deopenhof-alkmaar.nl/
mailto:xxxx@gmail.com

